Liturgie 11 oktober
Dorpskerk Oostvoorne
Ds. Marijke van Selm
Wim van Herk

Woord van welkom
Psalm 146: 1

Bemoediging en groet

Vg.  Onze hulp is in de naam van de Heer,

G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

Vg. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

G. EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

Vg.  Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.
G. AMEN

Drempelgebed gesproken

Vg. God van trouw, wat er in ons omgaat, wie wij zijn —

G. HET LIGT OPEN VOOR U

Vg.  Wat wij verlangen en dromen —

G. HET IS AAN U BEKEND

Vg.  Voor U bestaan er geen geheimen. Maak ons door uw Geest tot mensen die eerlijk
en oprecht zijn. Dat wij ons openstellen voor U en elkaar.

G. ZEGEN ONS ZOALS WE HIER VANMORGEN BIJ ELKAAR ZIJN.
AMEN.

Psalm 146: 3

Kyrie gebed, afgewisseld met lied 301k

Gloria: lied 302: 1, 4

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment voor de kinderen
Kinderlied

Schriftlezing: Ezra 1 en hoofdstuk 3 vs. 1-6
Psalm 126a

Ezra 3: 1-6
Lied 364: 1,2, 3,5

Overdenking

Muzikaal intermezzo
Afscheid van ambtsdragers
Lied 362: 2, 3

Dankgebed en voorbeden
Mededelingen

Slotlied: 442

Zending en zegen



